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İşçi Sınıfımızın Devrimci Sendikası DİSK 9 Yaşında 


© DİSK'in, 13 şubatta İstanbul Spor ve Sergi 


Sarayr nda yapılan 9. 
toplantısına 5000 işçi, emekçi 


Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikası DİSK'in 
9. kuruluş yıldönümü, 13 şubat cuma günü Istanbul'da Spor ve Sergi Sarayı'nda bir toplantıyla kutlandı. Akşam saat 7'den sabahın 2'sine ka dar süren toplantıya 5000 iş çi, emekçi katıldı. Yapılan konuşmalarda DİSK'in 9 yıllık savaşımı, İhanet Cephesi hükümetinin Kanlı saldırıları karşısında işçi sınıfımızın kararlılığı dile getiril di. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması dinleyi ciler tarafından ilgiyle izlendi. Toplantıda | ayrıca DİSK'in, Şili ve İspanya'da faşizme karşı savaşan sendi— kacılarla sıcak dayanışması belirtildi. 


kuruluş yıldönümü katıldı 


Zengin bir kültür programının sunulduğu kutlama toplantı.sında devrimci marşlar ve halk türküleri söylendi. 
Türkiye işçi sınıfının tari- 


hini konu alan bir oyun sunuldu. Fotoğraf sergisi düzenlendi, filmler, slaydlar gösterildi. 

400 bin üye 


Türkiye Devrimci İşçi Sen dikaları Konfederasyonu DİSK, Türk-İş yöneticilerinin sınıf uzlaşmacılığı politikası na karşı maden, lastik,basın ve gıda iş dalında 4 sendikanın Türk-İş'ten ayrılıp ay rı bir örgütlenmeye gitmesiy le 13 şubat 1967'de kuruldu. 
1967'de sadece 30 bin üyesi 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DİSK'TE BİRLEŞ EN YIĞINLAR FAŞİZMİ EZECEKTİR. 


vardı. Bugün ise 400 bin işçiyi temsilen 25 sendika DİSK'in üyesidir. Ve DİSK, her geçen gün yeni yeni örgütler kazanmakta, Oo sürekli büyümektedir. 


Sendikal birlik 


DİSK, işçi sınıfımızın, s1- hıfsal çıkarlarını savunan tek devrimci sendikasıdır. 
Türk-İş yöneticilerinin sı- 


Faşistlerin yuvalandığı Türk Metal-İş Seydişehir işçilerini temsil edemez 


Bilirkişi heyeti, Türk Metal-İş'in üye giriş 


duğunu saptadı 


Yurtta faşist saldırılar birçok koldan sürdürülürken, gerçek işçi sendikalarına kar şı düzenlenen oyunlara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunun en çarpıcı Ör neklerinden biri ,Seydişehir' de aralık ayından bu yana sü regelen saldırı ve sahtekârlık olaylarında ortaya çıkmıştır. 

Seydişehir Alüminyum Tesisleri'nde çalışan 8 bin iş çi, gerçek devrimci sendikaları olan,DİSK'e bağlı Özgür 


YUSUF KÜPELİ'YE OZGURLUK 

Avrupa! Barış ve Özgür-Tük Komitesi'nin "Yusuf Kü peli Kurtarılmalıdır" kampanyası sürdürüliiyor.ABÖK' e bağlı örgütler bildiri- ler yayımlıyor, Avrupa demokratik kamuoyuna yönelik çalışmalarda bulunuyor. 

Geçtiğimiz haftalarda ABÖK temsilcileri, ABÖK'ün de üyesi bulunduğu Dünya Barış Konseyi (DEK) Başkanı Romesh Chandra ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Çeşitli o basın mensuplarının hazır bulunduğu toplantıda Yusuf Küpeli'ye yapılan baskılar, Türkiye'deki faşist tırmanış bir kez daha geniş biçimde anlatıldı. 

İTİB de bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, İTİB üyesi arkadaş lar Britanya İşçi Partisi sol grubu saylavlarından Arthur Latham ile bir görüşme yaparak, Yusuf Küpeli'nin durumunu anlattılar, Arthur Latham, Türkiye'de yetkili yerlere Küpeli'nin serbest bırakılmasını İsteyen mektuplar yazacağını, bu konuda elinden geleni yapacağını belirtti. 


Alüminyum-İş'ten silâh zoruy la uzaklaştırılarak, faşist 

yuvası Türk Metal- -İş sendika sına bağlanmak istenmektedir. 
Aylardır süren silâh ve komando baskısıyla işçileri Öz gür Alüminyum-İş'ten koparamayan faşistler, şimdi de işi hükümetle elele vererek açık sahtekârlığa dökmüşlerdir.Bu konuda bir bildiri yayınlayan DİSK, oynanmak istenen o yunu kamuoyuna açıklamıştır. 


DİSK'in açıklaması 


DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler tarafından yapılana çıklamada şöyle deniyor: 

"MHP yanlısı ve Türk-İş! e bağlı Türk Metal-İş adlı kuruluş, yaratılan terör ortamından istifade ederek yetki 


fişlerinin sahte Ol. 


isteminde bulunmuştur.lesislerde çalışan işçi sayısının üstünde ibraz ettiği sahte ü ye kayıt fişleri son anda, MC nin Çalışma Bakanlığı'nın atadığı Konya Bölgesi Çalışma Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir. 8 bin işçinin tek ve gerçek temsilcisi ÜZ-GÜR O ALİİMINYUM-İŞ Sendikası! 
nın itirazı üzerine Konya 
2. Sulh Hukuk Hakimliği'nin üye fişlerini kontrol istemi engellenmiş ve bilirkişi Erdoğan Munis, Komandoların tehditi sonucu "kişisel huzur ve güvenliği" kalmadığını bildirerek istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Bunun üzerine, dosya İstanbul'a gönderilmiş ve Istanbul o4. 
Sulh Hukuk Hakimliği, Güzel ARKASI 4. SAYFADA 


İngiltere Türkiyeli Kadınlar Birliği'nin Kongresi Yapıldı 


İngiltere'de yaşamakta ve çalışmakta olan Türkiyeli ka dınların örgütü olan İngilte re Türkiyeli Kadınlar Birligi'nin (İTKB) 3. Genel Kuru- 


lu 14 şubat cumartesi günü Londra'da yapıldı.Oldukça ka labalık bir üye ve odavetli 


topluluğunun izlediği toplan tıya DİSK, Avrupa Türkiye Ka dınlar Federasyonu (ATKF), in giltere Türkiyeli era Birliği, Stuttgart Türk Kadınlar Birliği, Batı Berlin Türkiyeli Kadınlar Birliği, ARKASI 4: SAYFADA 


nıf uzlaşmacılığına dayanan Sarı sendikacılığı bugün artık iflâs etmiştir. İşçi sınıfımız, gerçek sendikası DİSK çatısı altında örgütlen mek istiyor. Sendikasını özgürce seçebilmek için, referandum hakkı için savaşıyor. İhanet Cephesi hükümeti, gerici faşist yasalar, sarı sendikacılar, faşist komando larla işçi sınıfının karşısına çıkıyor. Mücadele yer yer en kanlı biçimlere varı-Yor. 

DİSK'e yapılan bu saldırı. 
lar, aynı zamanda, işçi sınıfımızın sendikal birliğini engellemeyi amaçlıyor. Çünkü bu birlik ancak DISK çatısı altında örgütlenerek gerçekleşecektir. 

İşçi sınıfımızın her alan da yürüttüğü, birlikten yana mücadele giderek güçleniyor. 
DİSK'in 9. kuruluş toplantısında da bu gerçek bir kez daha dile getirilmiş oldu. 


KATİLLERDEN 
HESAP 
SORULACAKTIR ! 


15 şubatta cumhurbaşkanı 
Korutürk'e bir telgraf çekil di. Bu telgrafın altına imza atan 138 ana şöyle feryat ediyordu: 

"Ülkemizde can güvenliği kalmadı. Yasal ve doğal olan her hareketimiz cinayetle so nuçlanıyor. Miting düzenle - mek yasal hakkımızdır ama"ev lât acısına son" mitinginin yasal bildirisini dağıtanlar kurşunlanmıştır. o Bunlardan Mustafa Sargın dün öldü..... 
ODTÜ otobüslerinde komandola rın saldırısına uğrayıp ölen Semih Erbek'in cenazesinde altı kişi yaralandı. Bazılarının durumu ağırdır. Bu olayların son bulması katillerden hesap sorulmasına bağ lıdır. Niçin sorulmuyor, biz analara lütfen anlatırmısı — nız? n 


Katilleri kim koruyor 


Acaba cumhurbaşkanı katil lerden neden hesap sorulmadı ğını anlatacak mı? Sanmıyo - ruz. Çünkü o zaman bu katilleri kimlerin koruduğunu da açıklamak gerekecektir. Ülkü Ocakları eski başkanlarından Ibrahim Doğan ve Sami Bal'ın ve MHP Gençlik Kolları Başkanı Ali Güngör'ün faşist cinayetlerden resmen hüküm giydiğini bilmeyen yok.Bu ka tillerin kullandığı ordu silahlarının da Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy isim li iki yüzbaşıya ait olduğu, gazetelerde açıklandı. Buna rağmen bu katillere kimse elini sürmüyor. Neden? Çünkü bunları MİT koruyor. Cinayet şebekesinin başı Türkeş'in , başbakan yardımcısı olarak en başta MİT'in kontroluyla ilgilenmesi boşuna değildir. 
Şu anda kavga-döğüş mecliste görüşülen bütçede MİT tahsi— satının büyük ölçüde arttı - 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İTİB turist işçiler konusunda 


iş olumlu 


,Geçtiğimiz günlerde İki İTİB Yürütme Kurulu üyesi, Parlamento'da İşçi Partisi saylavlarından Arthur Latham ile özel bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede, Britanya' da izinsiz olarak çalışmakta olan yabancı turist işçilere permi çıkarılması konusunda Çalışma Bakanlığı'na gönderi lecek olan ve sendika ve işçi temsilcilerinden oluşan heyete, parlamenterlerin de katılması kararlaştırıldı.Bu konuda, Britanya parlamento— su içindeki çalışmaları yürüten Millie Miller ile de görüşülerek diğer ilerici saylavların da katılacağı bir “Parlamento içi ortak toplantı" düzenlenmesi de ka rarlaştırıldı. 


Diğer çalışmalar 


Son haftalarda gerici basında çıkan uydurma haberle- re rağmen, Britanya'daki ile- 


rici güçler ve sendikalar, ya bancı turist işçiler konusun 


da çalışmalarını arttırıyor- lar. Özellikle örgütümüz İTİB ve Yabancı İşçilerin 

Haklarını Koruma Örgütü 


(JCWI) 'nün birlikte yürüttük leri çalışmalar sonucunda ,bu 


gün Britanya Sendikalar Birligi (TIK) de dahil birçok örgüt konuyla ilgilenmeye 


başlamıştır. TUC Genel Merke 


zi de bir açıklama yaparak , Sendikalar Birliği'nin konu- 


Çalışma Bakanlığı Müşteşarı , girişimleri karşıladı 


yu ele alacağını belirtmiş - tir. 

Şimdi, İTİB ve JCWI örgütünün girişimleriyle kurulan, parlamento üyelerinin ve sen dikaların da katılacağı bir heyetin, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşme için son hazırlıklar tamam - lanmaktadır. Kısa zamanda gerçekleşecek olan bu görüşme sonunda, çalışma ve oturma izinlerinin düzeltileceği bekleniyor. 


Yabancı işçi kotası 


Britanya Hükümeti Çalışma Bakanlığı, her yıl otel ve lokantalarda çalıştırılmak ü zere belirli bir yabancı İşçi kotası saptamaktadır. Bu sayı 1975 yalı için 8500, 
1976 yalı için ise şimdilik 
6000 olarak belirlenmiştir. 
Buna göre, çok sayıda turist işçinin çalışma iznine kavuş ması beklenmektedir. 


Rapor hazırlanacak 


Geçen hafta, aralarında Millie Miller ve Arthur Latham'ın da bulunduğu bir grup saylav, Çalışma Bakanlığı müşteşarı ile bir görüşme yaptılar. İstekleri olumlu karşılayan müsteşar, bu konuda bir rapor hazırlanmasını istedi. İTİB bu yolda çalışmalara başladı. 
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İP'in ülke gerçeklerini çarpıtan kimi çö- 


zümlemelerine ve öznel (subjektif) 


değer— 


lendirmeler üzerine kurulmuş "sosyalist devrim” stratejisine geçen sayımızda ana çizgileriyle de ginmiştik. Bu yazımızda ise, bilimsel sosyalist 

öğretide önemli bir yer tutan, Leninist strateji ve taktikler açısından evrensel bir değer taşıyan, işçi sınıfının kendi dışındaki öteki ilerici güçlerle bağlaşıklığı temel sorununu ele alacak ve özellikle Türkiye'de ulusal burjuvazinin durumu ve TİP'in bu konudaki görüşleri üzerinde 


duracağız. 


Ulırsal burjuvaziye karşı tavır, somutta CHP' ye karşı tavır demektir. Bu nedenle ,TİP'in CHP' yi nasıl değerlendirdiği sorusu özel bir önem ta 


şımaktadır. Bu yazı,soruna belirli bir 


getirmeye çalışacaktır. 


GENEL DOĞRULAR 


VE KİMİ 
GERÇEKLER 


endisine "sosyalist'adani yakıştıran bir partinin doğru bir mücadele içinde olabilmesi, emekçi yığınlara doğru yol gösterebilmesi ,her şeyden önce doğru bir politika gütmesine bağlıdır. Doğ ru bir politika ise, ülkenin içinde bulunduğu somut-tarih sel aşama, sınıfların toplum içindeki karşılıklı yer alıml, var olan süreçlerin özel likleri, iç ve dış güçler dengesi doğru değerlendirile rek saptanabilir. 

Toplumdaki bütün sınıf ve katmanların durumu, karşılık lı ilişki ve çelişkileri ,ay-Yışma ve sürtüşmeleri ele alanıp nesnel (objektif) bir çözümlemeden geçirilmeden,iş çi sınıfının devrim savaşı - mında yolunu, aydınlatacak gerçekten devrimci ve gerçek ten bilimsel bir strateji saptamak ve de başarıyla uygulamak olanaksızdır. 

Bu genel doğrular herkesçe bilinmesine ve çokça yine lenmesine karşın ,bunların ha yata geçirilmeleri, sanıldı— ği kadar kolay olmamaktadır. 

nkü, toplumsal gelişmenin yasallıklarını derinlemesine bilmek ve bu yasallıklardan çıkarak devrimci süreçleri başarıyla yönetmek, yalnız bilgi değil, aynı zamanda bir ustalık işidir de. Leninist strateji ve taktiklerin "bilim" olduğu kadar "güzel sanat“ sayılması ve devrimci hareketin çok önemli bir wlümünü oluşturması boşuna de ğildir. Kuru bilgi ve ezbere formüller, çoğu zaman çapraşık sorunları tek başına çöz meye. yetmiyor. Bunun için, yaşamı tüm karmaşıklığı için de Marksistçe Oo kavrayabilme yeteneği gerekiyor. 


Lenin, "Komünizmin Çocuk-TA Hastalığı" adlı yapıtın- a, "strateji ve taktiklerin 


geliştirilmesinde öznelcili— 


aydınlık 


ge (subjektivizme) kesinlikle yer olmadığını" önemle vurgular. 

TİP yöneticileri de dillerinden düşürmedikleri "somut durumun somut Oo tahlili" formülüyle, görünürde bu bilimsel yönteme bağlı olduklarını anlatmak istiyorlar. 
Fakat, hocanın dediği ile yaptığının birbirine uymama- sı gibi, TİP yöneticilerinin 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rini tutmuyor. Hele vardık- 


ları sonuçlar Türkiye gerçek 


lerine öylesine ters düşüyor ki, bütün çalımlarına karşın, "bilimsellik" iddia- 


ları ister istemez havada ka 


Jlıyor. 

Demek oluyor ki, Marksizm Leninizm'i dil ucuyla eylem kılavuzu kabul etmek başka, 


bu yüce silâhtan devrim sava 


şımında gerçekten yararlana— bilme ustalığını Oo göstermek büsbütün başka şeydir. 


BAŞ DÜŞMAN 
BAŞ ÇELİŞKİ 


İP'in, önümüzdeki devrim aşamasının niteli— ğini şöyle ya da böyle sap- 


taması, öyle kolay geçiştiri lecek, basit bir sorun değil 


dir. Bu saptama, herşeyden önce devrimin itici güçlerini ve işçi sınıfının bağlaşıklarını, omuzdaşlarını belirleme yönünden büyük önem 


taşır. Nitekim "ulusal demok 


ratik devrim" henüz çözülmemişken "sosyalist devrim"i 

gündeme almak, objektif çıkarları bakımından Ulusal De mokratik Cephe'de yer alabi— 


lecek güçleri bölmek,işçi sı 


nıfını bağlaşıklarından ko- 


parmak ve onu devrim savaşın 


da yalnız bırakmaktır. Böylesi bir sonuç ise ancak emperyalizme ve onunla işbirligi hâlindeki gerici sınıflara yarar. 

Oysa ,devrimci bir strateji saptanırken en başta gözetilecek husus, "baş düş- 


man"ın doğru belirlenmesidir. 


Bunun yanısıra, ana düşman 


dışındaki kesimlere, özellik 


lė bağlaşıklara ve yedek güç lere karşı takınılacak tavrın dürüst ve açık-seçik olması da stratejik planın başarısı açısından büyük önem taşır. 

Bugün Türkiye'de "baş düş man-baş tehlike", emperya— lizm ve onun işbirlikçisi bü yük burjuyazidir. Baş çelişki ise, bu gerici ittifakla bütün halk arasındasır. Sosyalizme giden yolun açılması için, herşeyden önce bu halk düşmanı hegemonyanın Kırılması, yani "baş çelişki" nin çözülmesi gerekir. Bilimsel sosyalizm bize, "baş çelim- ki" çözülmeden "temel çelişki"nin, yani “sosyalist devrim"e götüren emek- sermaye çelişkisinin çözülemeyeceği— ni öğretir. 

“TİP Proğramı", önde duran devrim aşaması konusunda olduğu gibi —tabii, bununla bağlı olarak- "baş düşman- baş tehlike" konusunda da ka fa karıştırıcı, hedef şaşırtıcıdır. TİP için "büyük bur jJuvazi" ya da “işbirlikçi burjuvazi" diye bir kategori yoktur. Tabii, "ulusal" demeğe layık bir burjuvazi de yoktur. Peki ne vardır? "Yek pare" bir "burjuvazi" vardır Burjuvazi içindeki ayrışma- lar ise TİP'i hiç ilgilendir memektedir. Çünkü bunlar "i- 


kinci dereceden çelişki ve Sürtügmeler"dir, yani emperyalizmle bütünleşmeye engel 


değildir. 


ULUSAL 


BURJUVAZİ YOK MU? 


İP, tüm yaklaşımların- da burjuvaziyi bir bütün olarak alıyor ve son çözumlemede onu emperyalizmle bütünleştiriyor. İşte size “TİP Programı'ndan çarpıcı bir örnek: “"...Parti,..Türkiye kapitalizminin bir sistem o 


larak emperyalizmle bütünleştiğini ve burjuva- 


zinin hiçbir kesiminin bu 

bütünleşmeden kopamayaca— 

ğını ve kopmak da istemeyeceğini...saptar." (Altı nz biz çizdik) 

Evet, TİP'in bu ideologları, bir zamanlar Martinov' un, Plehanov'u "derinleştir— mesi" gibi, uluslararası işçi hareketinin genel stratejik çizgisini bu "keyfi" yorumplarla, bilim dışı zorlamalarla sözüm-ona derinleştiriyorlar: Uluslararası komünist hareketin ana belgeleri ve dünyaca tanınmış Marksist bilim adamları, kapitalist ulkelerde burjuvazinin ayrışma sürecinin hızlandığını istedikleri kadar göstermeye çalışsınlar, TIP yöneticileri “ulusal burjuvazi" konusundaki görüşlerin den bir adım bile geri çekil miyorlar. 

"Geri çekilmek" ne kelime TİP Genel Başkanı Behice Boran, YÜRÜYÜŞ'teki konuşmasıy la bu konuda daha da ilerlemiş görünüyor. Boran bu konuşmasında, TİP Programını da derinleştirerek "Türkiye' de milli burjuvazi Yoktur"di. 
yor. Evet, aynen böyle söylü yor. 

Eski bir öğretim üyesi ve sosyolog olan Sayın Boran'ın toplumsal olgular konusunda böylesine kesin bir dil kul-Lanmasını, doğrusu, bilimsel kariyeriyle bağdaştıramadık. 

Oysa Türkiye'de burjuvazi içindeki ayrışmaları, çatışmaları görebilmek için ne sosyolog ne de eski bir öğretim üyesi olmak gerekiyor. 
İşbirlikçi, tekelci burjuvazinin temsilcisi AP ve ortakları ile burjuvazinin ulusal, ilerici kolunu büyük ölçüde içinde barındıran CHP ye şöyle yüzeysel bir bakış bile bunu anlamak için yeter 


lidir. Çünkü ,burjuvazinin bu iki kolu ve onun siyasal alandaki sözcüleri olan AP ve CHP arasındaki çatışmalar,ar tık "fikir" düzeyini çoktan aşmış, kanlı boyutlar, biçim ler almıştır. 

Acaba TİP bütün bu gelişmelere yabancı mıdır? Bir de şunu sormak gerekir:Madem ki CHP'nin temsil ettiği burjuvazi ile MC partilerinin çıkarlarını koruduğu burjuvazi arasında bir fark yoktu, Senato yenileme ve Milletveki— li ara seçimlerindene diye CHP'yi desteklediniz? 

Yok, eğer CHP'yi AP'den ve MC'den farklı, yani biraz "ilerici" görüyorsanız, bu i lericiliğin dayandığı sınıfsal özellikleri de kabul etmek zorundasınız.CHP'nin sınırlı ilericiliğinin bir temeli yok mudur? Bize göre vardır ve bu ilericilik CHP' nin temsil ettiği farklı bur juva kesimlerin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Zaten ilericilik-gericilik soyut kavramlar değildir. Bu kavramların içeriğini, taşıdık— iarı ekonomik öz ve temsil ettikleri çıkarlar belirler. 
Başka bir deyişle, belli bir tarihsel aşamada, baş çeliş kinin çözümüne yardım eden herkes, ilerici bir nitelik taşır. Bugün Türkiye'de ilericiliğin başlıca ölçütü emperyalizme, faşizme ve feodal kalıntılara karşı olmaktır. 


CHP'YE KARŞI 
TAVIR 


İP'in CHP'ye karşı politikası nedir?Bunu da anlamak kolay değildir.Ya da anlaşılır biçimde ilkesiz ve çelişkilidir. Örnek verelim: 
3 ağustosta "...gerici, faşizan MC karşısında demokra— tikleşmenin temsilcisi olarak seçimlerde CHP gözükecek tir" deyip, "Güncel Görev" bildirileriyle seçmenleri oy vermeye çağıran TIP, 4 ay sonra, 27 aralıkta yüzseksen derece çark yaparak şunları söyleyebiliyor: 

"Bugün burjuvazinin imtiyazlı, artisi olma durumu AP'den CHP'ye geçmek tedir" 

Oysa seçimlerden bu yana CHP kendi mevzilerinde gerilememiş, sağa kaymak bir yana, faşizan tırmanış karşısında daha kesin bir demokra si savaşı içinde görülmüştür. 

Öyle ise CHP'ye karşı bu ani tavır değişikliğinin an-Lamı nedir? Koşullar değişme diğine göre, CHP'yi şimdi burjuvazinin (tabii, kodaman burjuvazinin) "gözdesi" ilân ederek ulu-orta saldırma gereği nereden doğmaktadır? Bu çıkış, eğer 4 ay önce CHP'yi seçimlerde kayıtsız—şartsız destekleme talihsizliğini küllemek içinse, buna gerçek ten gerek yoktur. Bir yanlışı bir başka yanlışla onarmaya kalkmak, devrimci bir tutum olamaz. 

Görülüyor ki, TİP'in bu konudaki politikası “somut durumun somut tahlili"ne degil, Behice Boran'ın "eşref saat1”ne dayanıyor. Eh, politika bu olunca, 4 ayda bir uçtan öbür uca, yani CHP kuy rukçuluğundan ulusal burjuva duşmanlığına savrulmayı olagen karşılamak gerekir. 


ULUSALBURJUVAZİYE MARKSİST YAKLAŞIM 


arksist-Leninistler"u 


lusal burjuvazi"yi ele alırken, onun ikili yanı- 


nı gözde Kaçırmazlar.Ne sağ revizyonist bir anlayışla ulusal burjuvaziye teslim olur, onun içinde erirler; ne de sol sekter bir yaklaşımla onu Ulusal Demokratik Cephe' nin dışında bırakırlar.Bu ko nuda yapacağımız birkaç aktarma Marksist-Leninistlerin "ulusal burjuvazi" konusunda ki tutumunu daha açık—-—seçik gö stermeye yardım edecektir. 
Örneğin, "İşçi Sınıfının Birliği" adlı kitabıyla Türkiyeli okurların da artık ya kından tanıdığı V.V. Zagla- 


din, ulusal burjuvazinin du- 


rumunu şöyle açıklıyor: ".. . Ulusal burjuvazinin devrimci bir harekete ve geniş bir ulusal, anti-em peryalist cepheye katılabilmesi mümkündür .Bununla birlikte komünistler, ulusal burjuvazinin deği — şik kesimlerinin ve gruplarının devrimci potansi— yellerinin farklı ülkelerde aynı olmadığını her zaman hatırda tutarlar.” 
“.,.Marksistler ulusal burjuvaziye, onun bir sınıf olarak genelde çeliş— kili karakterini ve onun çeşitli grup ve kesimlerinin sermayelerinin miktarına ve uygulama alanı- na (sanayi, mali ve ticari), politik duygularına, vb. bağlı olan tutumlarını hesaba katarak farklı bir yaklaşım yapıyorlar: TKP Merkez Komitesi Politik Bürosu Üyesi Ahmet Say dan da, sıksık değindiği ulusal burjuvazi konusunda, "Sınıf Savaşında Yeni Aşama" kitabında şunları söylüyor: “Ulusal burjuvazinin de mokratik ve ileri adımlarını IKP destekler.Ama bu 


destekleme, işçi sınıfının, emekçi halkın sömü— rüye karşı yürüttüğü sı- 


nıf savaşının yavaşlatılması veya tavsatılması an lamına gelmez. Sömürgen sınıf olan ulusal burjuvaziye karşı sınıf savaşı durmadan devam eder. Ne var ki, ulusal burjuvazinin ileri adımlarını desteklemek, bir yandan da sınıf savaşında işçi sını fı için daha elverişli şartlar yaratmak anlamına gelir.Çünkü emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye ,bü yük toprak beylerine karşı kazanılan her başarı, elde edilen her demokratik hak, işçi sınıfına sı nıf savaşında daha elverişli şartlar yaratır." 
S. Üstüngel'in "Günümüzde TKP" adlı kitabı ise, ulusal burjuvazinin varlığını yadsıyanlara karşı güncel ve doğrudan bir yanıt niteliğini taşımaktadır: 

“Memlekette burjuvazinin içindeki ayrılma ve ayrışmayı göremeyenler ,ya hut görmemezlikten gelen— ler: "Türkiye'de bir milli burjuvazi koydunsa bul diyorlar. Bazıları da: “Milli burjuvazi de, CHP de çoktan ununu elemiş,e-— leğini asmıştır” iddiasını tekrarlıyor. Bu "görüş ler" temelsiz, çürük ve zararlıdır. Bu ters görüş ler, Amerikan boyunduruğu na karşı, onunla bağlı fa şist diktatora tehlikesi- ne karşı, gericiliğe karşı, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve barış için savaşta, bütün ulusal güç lerin, örgütlerin, akımların Milli Demokratik Cephe'de birleşme direniş lerini baltalar." 

"Burjuvazinin Oo hepsini bir kaba doldurmak, onun ayrıntı ve ayrışma süreci ni görmemek, milli burjuvazinin kendisine özgü İki birbirine aykırı yönü— nü görememek hatasını doguruyor. Burjuvazinin bölümleri, tabakaları ara-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Helsinki'de yapı lan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, dünya barışının sağlanması yo lunda atılmış büyük bir adımdır. Ancak emperyalist güçler, bu konferansın başarılarını , baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


Helsinki'de yapılań Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı, barıştan yana bü tün güçler tarafından, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri sayılarak coşkuyla karşılandı. Konferan — sın ve bu konferans sonunda imzalanan Nihai Belge'nin et kileri Avrupa sınırlarını da aştı. Burada diyebilirim ki, Helsinki Konferansı bütün dünyada gelişen Detant (yumu şama) sürecine hız vermiştir. 

Soğuk Savaş Kışkırtıcıla— rı Helsinki Konferansını engellemek için ellerinden gelen herşeyi yaptılar. Bunlar daha en başından bütün çabalarını konferansın engellen— mesine yönelimişlerdi. Bunu başaramayınca başka yollar denediler. Önce Nihai Belge' yi boykot etmeye çalıştılar, daha sonra ise alınan kararları çiğnediler. Şimdi ise konferansı etkisiz kılmak için çabalıyorlar. 

Dünya demokratik güçleri her fırsatta Helsinki karar— larını kamuoyuna Oo duyurmalı ve bu kararların hayata geçirilmesi yolunda çalışmalıdır. Dünya Barış Konseyi Hel sinki'de imzalanan Nihai Bel ge'nin her yönden desteklenmesi gerektiğine inanıyor. 
Helsinki Konferansı, dünyada barış, adalet ve toplumsal i lerlemeden yana savaşanların eline güçlü bir silâh vermiş tir. Helsinki Ruhu, başta As ya kıtası olmak üzere bütün diğer kıtalara da taşınmalıdır. 


iğ. İŞÇİNİN SESİ 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 25. Kongresi 
24 şubatta yapılacak. Bildiğimiz gibi, 24. Kongrede alanan kararlar ışığında dünya barışı- nın sağlanması yolunda büyük adımlar atıldı. Dünyada barışsever güçler 25. 
Kongre'den sizce ne ler bekleyebilirler? 


İlkeleri Sovyetler Birligi Komünist Partisi'nin 24. 
Kongresi'nde saptanan Barış Programı'nın dünya çapındaki 


Sovyetler Birliği 


etkisi yadsınamaz. Bu programın uygulanması, detant po litikasının yarattığı elverişli uluslararası koşullar sayesinde bugün dünya halkla rının yeni yeni zaferlerine tanık olmaktayız:Vietnam ,La— os, Kamboçya, Mozambik, Gine Bissau, Angola halklarının zaferleri, Yunanistan ve Por tekiz'deki gelişmeler vs.. 

24 şubatta Moskova'da 25. 
Kongrenin açılışı yapılacak. 
Dünyada barıştan yana bütün herkes, bu kongreden 24. Kon grenin Barış Programı'nı daha ileri boyutlara ulaştıracak yeni atılımlar bekliyor. 25. 
Kongre'nin detantı geri dönülemez bir süreç haline getirme yolunda yeni başarılara yol açacağına en ufak bir kuşku duyulamaz. Ve diyebili riz ki, bugün tüm insanlığın gözleri Moskova'ya, 25. Kongre'ye çevrilmiştir. 


g İŞÇİNİN SESİ 


Bugün Angola hal kı emperyalizme kar şı ölüm-kalım savaşı veriyor. Sovyetler Birliği ve diger sosyalist ülkeler Angola halkına, bu savaşında askeri politik, her türlü yardımda bulunuyor. 
Emperyalistler ise Sovyetlerin bu yardımlarının detant politikasıyla uyuşmadığını, barışı ze delediğini iddia ediyor. Emperyaliz — min bu iddialarını sizce nasıl yorumla mak gerekir? 


Angola'daki durum, emperyalist basın tarafından birçok nedenlerle tahrif edilmek istenen konulardan biridir. 

11 kasım 1975te 
Angola bağımsızlığı na kavuştu. Ülkeyi temsil eden gerçek kurtuluş hareketi o lan MPLA tarafından hükümet kuruldu ve Agostinho Neto cumhurbaşkanı oldu. Fa kat emperyalist güç ler bu yasal olarak kurulan hükümete kar şı. saldırıya geçti- ler. CIA bu işte,ge rici Zaire hükümeti nin ve ırkçı Güney Afrika'nın orduları nl ve çeşitli ülkelerden toplanmış pa ralı askerleri kul— landı. Bu sal -= dırı başlayınca, An gola Halk Cumhuriye ti'nin yasal hüküme ti barış, adalet ve bağımsızlıktan yana bütün güçleri yardı ma çağırdı. Ve işte 


“ Helsinki ruhu, başta Asya olmak üzere tüm kıtalara taşınmalıdır ” 


“Türkiye'deki barışçı güçlerin artan eylemleri bizi yüreklendiriyor ” 


Angola halkının bu çağrısına karşılık olarak legal hüküme te her türlü yardımı yaptı. 
Sovyetler Birliği, bağımsızlığı için savaşan bütün ülkelere destek olmuş, emperya lizme karşı verilen bütün mü cadelelere yardımı esirgememiştir. 

Emperyalistler, Angola'ya yaptıkları saldırıları örtbas etmek ve aynı Zamanda da detant politikasına gölge dü şürmek için, Sovyetler Birliği'nin bu yardımları karşısında gürültü koparıyorlar. 
Angola'nın yasal hükümetine, ulusal kurtuluş savaşı için yapılan yardımların Helsinki Konferansı kararlarına ters düştüğünü ileri sürüyorlar. 
Sovyetler Birliği'nin politikasının detant politikasıy la çeliştiğini iddia ediyor- lar. 

Detant, emperyalist salı rılara karşı direnmeme anlamına gelmez. Emperyalistler detant adına Angola halkının teslim olmasını ve ülkede bir kukla hükümetin kurulmasına göz yumulmasını istiyor lar. Detant bu değildir. Bizim görüşümüze göre,Dünya Ba rış Konseyi'ne göre detant, dünya halklarının zaferleri için yeni yeni olanaklar sağ lıyor. Detant, ulusal ve sos yal kurtuluş savaşının yeni koşullarda daha da yoğunlaştırılması demektir.Yoksa bir uyku hapı değildir. 


iğ İŞÇİNİN SESİ 


Çin Halk Cumhuri yeti'nin Angola'da izlediği politika konusunda ne düşünü yorsunuz? 


Dünya Barış Konseyi'nin 


Angola üzerine yaptığı olaganüstü toplantısında ve Le- 


ningrad'da kasım ayında yapılan Ulusal Barış Hareketle ri temsilcileri toplantısın-— da, Çin'in Maoist yöneticile rinin Angola'da izledikleri utanç verici politika lânetlenmiştir. Her iki toplantıya katılan MPLA temsilcileri, Çin'in Angola Halk Cumhuriye ti'ne saldıran gerici güçlere yaptığı silâh ve para yar dımlarını açıkladılar.Çin yö neticileri bunun yanı sıra Angola'ya, Güney Afrika ve diğer gerici güçlerle aynı safta yer almak üzere birçok askeri danışman ve kumandan göndermiştir. Bundan daha aşağılık birşey olamaz. 
Çin'in Maocu yöneticileri nin bu tutumu sadece Angola' ya özgü bir tutum da değildir. Şili'yi ele alalım. Bugün dünyada her namuslu insan Şili'deki faşist cuntayı lânetliyor. Çin'in ise Pinoc het cuntası ile ilişkileri gelişiyor; ticareti artıyor; delegasyonlar gidip geliyor. 
Ben her zaman şunu gördüm ki, Çin'in pratikte bütün uluslararası sorunlarda tavrı aynı. Her zaman ABD emperyalizmi ile aynı safta yer alıyorlar. Bu, bazı batı bası nının ileri sürdüğü gibi Çin in Sovyetler Birliği ile "çelişkisinden" ileri gelen bir durum değildir. Bu doğru değil. Bugünkü Çin yöneticilerinin politikası, her konuda Amerikan enperyalizmi — nin yanında ve dünya halklarının karşısında olmaktır.Ve 


böyle olunca da doğaldır ki, Sovyetler Birliği'nin politi kasına karşıdır. 


ii İŞÇİNİN SESİ 


Türkiye'de yurtsever o gençlerden Yusuf Küpeli, uzun süredir hapisanede yatmaktadır. Sağlığının tehlikeli bir şekilde bozulmuş ol duğu doktor raporla rıyla saptanmış olmasına rağmen, iktidardaki güçler tedavisini engelliyor lar. Dünya Barış Konseyi'nin bu konuda ne gibi giri — şimleri olabilir? 


ROMESH  CHANDRA 


Dünya Barış Konseyi, Türkiye'deki demokratik güçle - rin Yusuf Küpeli'nin serbest bırakılması talebini bütün gücüyle desteklemektedir.Ko— nunun, Birleşmiş Milletler Insan Hakları Oo Komisyonu'na ve insan haklarının tüm savunucularına duyurulması İ— çin elimizden geleni yapaca— gız. Ayrıca, Küpeli'nin kendisine, aynı zamanda da Türkiye'deki demokratik güçlere yapılmış olan provokasyonun da teşhir edilmesi gerekir. 


a İŞÇİNİN SESİ 


Son olarak, gaze temiz İŞÇİNİN SESİ aracılığıyla Türkiye'deki barışsever güçlere bir mesaj i letmek istermisiniz? 


Türkiye'deki demokratik ve barışsever güçlerin artan eylemleri bizi yüreklendiriyor. Son zamanlarda birçok barış eylemlerine, Dünya Barış Konseyi'nin Silâhlanma yarışını durdurma savaşımına, Stokholm çağrısına Türkiyeli dostlardan büyük dayanışma ve destek gördük. Türkiye'de ki demokratik güçlerin, ülkelerinin, dünyada çoğunluğu oluşturan barıştan, ulusal bağımsızlıktan, toplumsal i— lerlemeden yana ülkeler arasında hak ettiği yeri alması nı sağlayacağına İnancımız tamdır. 


O işçinin sesi 


İTİB'in 1. bölgesel semineri Birmingham'da yapıldı === 


14-15 şubat günleri Birmingham'da, İTİB Birmingham Sekreterliği ile İTİB Yürütme Kurulu'nun ortaklaşa hazırladıkları bir bölgesel se miner yapıldı. Seminerde iki ana konu tartışıldı. İlk o- 


İngiltere 


BAŞTARAFI 1 SAYFADA 


İngiltere Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıs Türk Demokra si Derneği, Britanya Ulusal Kadınlar Birliği(NAW) ve Hac kney Sendikalar Birliği Kadınlar Komitesi selam ve başarı mesajları gönderdiler. 
Raporların okunmasından sonra geçilen tartışmalarda ,ço— cukların eğitimi, dil dersle ri, ana ve çocuk sağlığı gibi somut sorunlar üzerinde duruldu. 

Ayrıca, geçtiğimiz yıl içinde gerek Türkiye'de gerek se Avrupa'daki Türkiyeli kadın emekçiler arasında kadın hareketinin hızla geliştiği belirtildi; kadınlarımızın,i lerici temeller üzerine kurulmuş kadın birliklerinde örgütlenmelerinin, hem kadın hareketine hem de halkımızın ileri demokrasi savaşımına güç katacağı vurgulandı. 

Avrupa Türkiye Kadınlar Federasyonu ile ilgili konuş malardan sonra ve yapılan tü zük değişikliğiyle, İIKB, Av rupa Türkiye Kadınlar Sese rasyonu'nu üst örgüt olarak tanımayı ve tüzüğüne uymayı kabul etti. 


larak "Türkiye'de 12 Mart sonrası gelişmeler" ele alın dı. Akşam saat 18'e kadar sü ren bu konu üzerinde .çok can lı tartışmalar yapıldı. Konuyu anlatan ve tartışmalara katılan arkadaşlar, 12 Mart sonrası Türkiyesi'nde Türkiye Komünist Partisi'nin çok büyük bir atılım içine girdiğini ve belgilerinin yığın ları sardığını belirterek,bu gelişmenin bu dönemin belirleyici özelliklerinin başın- da geldiğini vurguladılar.Ay rıca 12 Mart sonrası dönemin bir başka belirleyici özelli ginin de, genel devrimci hareketin enternasyonal ilişkilerinin gelişmesi ve enter nasyonalizmin Türkiye devrim ci hareketi içinde yaygınlık kazanması olduğu belirtildi. 


İkinci gün tartışılan konu "İşçi Sınıfının Birliği" konusu idi. İşçi sınıfının kapitalist ülkelerde,hem sen dikal ve hemde politik düzeyde ortaya çıkmış olan bölünmüşlüğü, bunun nedenleri, birlik yolunda ne gibi eylem ler yürütülmesi gerektiği gi bi konuların tartışıldığı bu bölümde de tartışmalar çok canlı ve yapıcı geçti. Bugün yurdumuz devrimci mücadele - sinde de güncel olan birçok sorun aydınlığa kavuştu. 


Bu seminerle, İTİB Genel Yönetim Kurulu'nun almış olduğu "her devre Londra dışın da bir bölgesel seminer yapma" kararı da hayata geçiril miş oldu. Seminere Leeds, Loughborough, Birmingham ve Londra'dan 45 kişi katıldı. 


Tatil paralarını almak için çalışmalar sürdürülüyor 


Wimpylerin kapanmasından bu yana altı ay geçti. Bu za man içinde birçok wimpy işçisi yeni işlere geçti. Baząları yurda geri döndü. Fakat mücadele bitmedi. Wimpy işçileri bir yandan yeni işyerlerinde yeni sorunlarla mücadele ederlerken ,öte yandan eski işveren Ali Salih' ten alacaklı oldukları para- lar için yürütülen çalışma da durmadı. Yine her zaman olduğu gibi İTİB, sendikayla birlikte, işçilerin şirkette kalan tatil paralarını ve ödenmemiş ücretlerini geri al 


mak için çalışmaları sürdürüyor. 
Haciz işlerini yürüten 


şirketten aldığımız 12 şubat tarihli mektupta, satışların sürdüğü belirtiliyor. Salih' 
in toplam borçlarının 500 
bin sterlin dolaylarında olduğunu, fakat buna karşılık haciz konan malların satışın dan ancak 100 bin sterlin el de edileceğini bildiren mektupta "bu durumda alacaklılara ancak 1/5 oranında bir ödeme yapılabileceği" bildiniliyor. Yani £200 alacağı o lan bir işçiye ancak £40 ©- denecek. Mektuba göre bu paraların dağıtılması ise en kısa zamanda başlayacak. 
Paraların ancak 1/5'inin 

dağıtılacağı haberi belki pek sevindirici bir haber de gil. Ne var ki şimdiye kadar karşımıza çıkarılan engelle— meler ve oyalamalar göz önün de tutulacak olursa yine de bir başarı sayılabilir. 


ULUSAL BURJUVAZİYE KARŞI TAVIR 


BAŞTARAFI 2. SAYFADA 
| sında Çin duvarları yoktur. Türkiye'nin bugünkü aşamasında milli burjuvazi, bu bölüm: Milli bağım sazlık için, yabancı tekellerin ve onlarla işbir liği kuranların egemenli— gine karşı, gericiliğe karşı, AP hükümetinin faşist diktatora eğilimine karşı, şu veyabu ölçüde ikili anlaşmalara karşı, NATO'ya karşı çıkan, sınırlı da olsa toprak reformu için direnen bölümüdür. Bu milli burjuvazi ununu eleyip eleğini asmamıştır." 

“.. Ulusal Demokratik Cephe, büyük tekellerin , yabancı: sermayelerin baskısı altında olan, onlarla yarışamıyan ,ulusal nitelik taşıyan burjuvaziyi 


de kapsamına alır. Bu bur 


Juvazi ezildiği için, yabancı ve tekelci burjuvaziye, emperyalizme, dere- 


beylik kalıntısı ilişkile 


re karşıdır. Ama, sömürü— cü sınıftan olduğu o için 


de köklü devrimlerden kor 


Kkuyor." 

TİP'in Programında "ulu — sal burjuvazi"nin adının bile geçmemesine karşılık,IKP' nin yeni Programında bu can— alıcı sorun, bütün açıklığı 


ile işlenmiştir. Şu iki alın 


tıdan da anlaşılacağı gibi, TKP'nin ulusal burjuvaziye bakışı, ulusal gerçeklere ve uluslararası komünist hareketin genel çizgisine tastamam uygundur. 

"Büyük sermayenin finans oligarşiye yükselme süreci, tekelleşmesi, küçük burjuvazinin yıkımını hızlandırdı, bu tekelleşme onun da Zararına oldu. 
Öte yandan bu süreç yalnız işçi sınıfıyla burju-— vazi arasındaki uzlaşmaz çelişkileri değil, burju- 


vazinin kendi içindeki bü yük tekelci burjuvaziyle yıkıma uğrıyan burjuvazi arasındaki çatışmaları,sa vaşımı da sertleştirdi." 


"Orta tabakaların ,milli burjuvazinin anti—emperyalist, anti—feodal ve an ti-faşist yönü dahada or taya çıktı. Bu gelişme,iş çi sınıfının, köylülerin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşında yeni yeni müt— tefikler kazanmasına, ulusal demokratik bir cephe hareketinin doğmasına elverişli bir ortam yaratıyor." 


“ÇOCUKLUK 
HASTALIĞI” MI? 


vet, bilimsel sosyalistler ulusal burjuvaziye böyle bakıyor, böyle yaklaşıyorlar. Ya TİP yöneticileri? Onların bakış açısu ise büsbütün başka. "Türkiye'de ulusal burjuvazi yok tur” diyorlar. Bununla da ye tinmeyip, küçük üreticileri bile "işbirlikçi" ilân . ediyorlar. Bu bir yakıştırma de gil! Kuşku duyanlar, Behice Boran'ın 39 sayılı YÜRÜYÜŞ' teki konuşmasına baksınlar. 


"İki dokuma tezgahına sahip bir tekstilci ile küçük bir torna makinesi ile a pan küçük üretici"yi bir çır pıda emperyalizmle bütünleş— tirmede, onu tek yanlı olarak karşı-devrimci , gerici saflara itmekte sakınca görmüyor sayın Boran. 

Var olan toplumsal çelişkileri kağıt üzerinde yok saymak kolaydır. Ama bu çelişkiler, şu ya da bu kişi- nin yok demesiyle yok olmaz- lar. Çünkü gerçekler nesnel ve somutturlar. 

Lenin, “sol"culuğun, sekterliğin zararlarını, bundan 


56 yıl önce, "Komünizmin Çocukluk Hastalığı" adlı yapı— tında uzun boylu anlatır. © günden bu yana bilimsel sosyalist hareket çok deney kazanda, çok zenginleşti. Ama iki temel sapma; revizyonizm ve dogmatizm bütünüyle yok edilemedi. 

Türkiye'de devrimci hareket sağcılıktan da, "sol"cu— luktan da çok zarar çekmiş- tir. Halen de çekiyor. Her i ki sapmaya karşı da, o başta Lenin'in ölmez yapıtları olmak üzere, uluslararası işçi ve komünist hareketin kararları, belgeleri başlıca silâhtır. 

Biz, konumuzla birkaç yön den ilgili olması nedeniyle, yazımızı Lenin'in yukarıda andığımız kitabından bir aktarmayla noktalamak istiyo ruz. Şöyle diyor büyük devrim ustası: 

"Daha güçlü bir düşman, 

ancak ona karşı en büyük gücümüzü harcayarak ve düşmanlar arasındaki, çok küçük bileolsaher bir ayrılıktan, çeşitli ülke burjuvaları ve değişik ül kelerdeki burjuvazinin çe şitli grupları ve türleri arasındaki çelişkilerin — den ve dengesiz geçici ,ka rarsız, şartlı da olsa, yığınsal bir bağlaşık kazanmak için en küçük de olsa her bir olanaktan en kapsamlı, en dikkatli, en özenli, en ustaca, ama mutlaka yararlanılarak dize getirilebilir. Bunu anlamayan kimse, marksizm den ve genellikle çağdaş bilimsel sosyalizmden zer re kadar birşey anlamamış tir; n 
Ve son sözümüz: 
Sınıf savaşında, toplumda var olan bütün çelişkilerden yararlanmasını bilmeyen devrimciler, herhalde "çok kötü devrimciler"dir. 


Turguands Barton Mayhew & Co. 
A.C. Palmer: 


Chartered Accountants 


Telephone 549818 ms Tamuanda Laceset 
414/GER/JMZ/ 1368 

12th February 1976 

Dear Sir, 


Re: London Ealing Houses Grou. 


I acknowledge receipt of your letter dated the lOth inst. 


Th ts 


due to employees in respect of unpaid wages and holiday pay are as you are no doubt aware treated as preferential claims. 
due to various government departments İn respect of V.A.T., 


Similarly amounts P,A,Y.E., Graduated 


Pension Contributions, National Health Insurance Contributions and outstanding 


rates are also preferential. 


It is estimated that the total amount of. preferential 


creditors claims is in fhe region of £500,000,00p. 


The money out of which these claims have to be paid is the net amount realised for all assets other than the leases of the premises owned by the company and it is anticipated that ultimately these realisations will be between &80,000.00p and 


£100,000.00p. 


You will therefore see that there is ná prospect of unpaid wages and holiday pay being paid in full but in due course @ ğ than 20p in the £ will be paid to all prelcrenlial ceği creditors claims have been agreed,and in the case of gö 


t on account of not more fz Uutil all tie prelvivulial ent departments this could 


take some considerable time,and ali the assets have been realised no payment on account can be made to preferentiai creditors, but you may rest assured that the distribution 


will be made at the earliest posslble date. 


Şili Dayanışma 
İTİB de katıldı 


kongresine 


Şili'deki faşist cuntaya karşı savaşan güçlerle enter nasyonal dayanışmayı güçlen— dirmek ve Şilili göçmenlere yardım etmek amacıyla kurulmuş bulunan "Şili Dayanışma Kampanyası", yıllık genel ku rulunu 7 şubatta topladı.Top Jantıya İTİB de dahil 110 de lege katıldı. Çok olumlu geçen Genel Kurul toplantısında, Şili halkıyla dayanışma- nın arttırılması kararı alın mış ve somut dayanışma eylem 


. 


FAŞİSTLERİN 


BASTARAFI 1, SAYFADA 


Sanatlar Akademisi öğretim ü yelerinden Prof. Kerim Siliv rili, Prof. Sadi Öziş ve Doç. 
Sümer Saldıray'ı o bilirkişi tayin etmiştir. 

ÖZGÜR ALÜMİNYUM-İŞ Sendi kasının incelenmesini istedi ği Türk Metal-İş'in sahte üye fişlerini inceleyen bilir kişi heyeti, bu üye giriş fiş lerinin tamamının sahte olduğuna karar vermiştir. MHP yanlısı ve Türk-İş üyesi Türk Metal-İş'in Sahteciliği ni hukuksal düzeyde de açığa çıkaran bilirkişi heyetinin 
3 şubat 1976 tarihli raporu 
şöyle son bulmaktadır: 

"Sonuç olarak tekrar edelim ki, tüm giriş beyannamelerinde bulunan ve üyelere aidiyetleri tetkik konusu o-Jan imzaların sahte atılmış olduklarına dair müşterek ka naatımız hasıl olmuştur" 

MC iktidarının ve silâhlı faşist katillerin destekledi ği Türk Metal-İş'in baskısı. 
sonucunda, davaya bakmakla gö revli yargıçlar, can güvenlikleri kalmadığından bu görevden çekilmişlerdir. 

8000 işçinin kaderini,ser 
maye yanlısı bir kuruluşa teslim etmek için girişilen Anayasa ve yasa dışı faşist baskılar sökmeyecektir. 

Son aldığımız bir habere göre, Anayasa, yasa ve sendi kal hak ve özgürlüklerin dev letin kolluk kuvvetleri o ve yargı organları önünde açıkça çiğnendiği silâhlı terör ortamında yetki, Türk Metal-İş' e verilmiştir. İşçi sınıfımız, yükselen zulüm ve bas kılara, sermaye ve ` işveren yanlısı sendikalar lehine alınan kararlara rağmen ,demok ratik hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi mücadelesini sürdürmeye karadıudir, Tarihin akışını. 
kimse geri çeviremez." 


Kampanyası 


leri belirlenmiştir. Toplantıya'katılarak "dayanışma ye rine eleştiri yapalım" gibi sapık öneriler getiren Troç— kist bazı unsurların kapı dı şarı edilmesi de Genel Kurul'un olumlu geçmesine katkı yaptı. Bu konu üzerine bir konuşma yapan İTİB tem — silcisi de bu unsurların bölücülüklerini sert bir dille eleştirdi. 

“Şili Dayanışma Kampanyası", 1973 eylülünde örgütümü zün de üyesi bulunduğu Liberation örgütü tarafından oluşturuldu. Kısa zamanda yıgınların desteğini kazanan bu kampanya, bugün 6 milyon ilericiyi temsil ediyor. 


Katiller 


BAŞTARAFI, 1. SAYFADA A rılma da boşuna değildir. 
Faşistler, devleti ele geçir me yolunda MİT'ten geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. 

İşte cumhurbaşkanı katillerden neden hesap sorulmadı. 
ğını bu nedenlerle açıklayamaz. Ama katillerden hesap sorulacaktır. Örgütlü işçi sınıfımızın öncülüğünde demokratik güçler, MİT'inin de itinin de, itlerin başının da kuyruğunun da er geç hesabını görecektir. 


NÂZIM HİKMET 


FOTOĞRAF -AF İŞLERİ ÇIKTI ! 
GAZETEMİZDEN İSTEYİNİZ 


Fiyatı: 70 p., (posta dahi)) 


İNGİLTERE TÜRKİYELİ KADINLAR BİRLİĞİ 


8 MART DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ. 
SİZLERİ DE BEKLERİZ. 
6 Mart Cumartesi /saat: 19:00 
Adres: Milton Gardens Hall Shakespeare Walk ,N.16 


I5 Günlük İşçi Gazetesi İ  İLERİCİLER BİRLİĞİ 


, 56 Meansfieki Rd. ILFORD . ESSEX . ENGLAND < Yillik Abone. 4£ (sterin) (Almanya için 40 DM) 


